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Dur velde en weeg, naeve beke, hej schudde zien klompe es leeg 

De umgaeving es goed angekeke, toen de zon noar de hemel toe steeg 

Vur ut mojs wat ie zaag toen bezweke, ut waeerum gevuul wat ie kreeg 

Vurgoed ien de pieël nergestreke, toen de zon noar de hemel toe steeg 

 

En nou heb ik ballonne en bloeme die geure 

Ien wel elluf verschillende kleure 

Och, ge het al zao gauw wat gewonne 

Mit en bluumke en mit die ballonne. 

En bôske, en trôske, die geure en kleure 

Klaen mar en reuzegebaar 

Dus wej gaeve ze nou an elkaar 

 

Reuze die zien hieël gedreve, want as enne piëlreus iets wil 

Alles of mier is ut streve, wej Piëlreuze zitten ie stil 

En gaon wej ut fieëst wer beginne, mit ’n masker, en muts, enne bril 

Wej danse en zinge, beminne, wej Piëlreuze zitten ie stil 

 

Vief en vieftig jaor kwame naeve, un enkel moment mit en traon 

Mar de reuze die gaon vur ut laeve, vastelaovend den blieft hier bestaon 

Un wonderbaarluk gegaeve, zoewe is ut al jaore gegaon  

Van vader op zoon durgegaeve, vastelaovend den blieft hier bestaon 


