
Faaske  Tekst/Muziek: Henk Deters 

 
Kinderliedje uit het verhaal van “Faaske en de Piëlreuze!” 

 
 
Faaske, Faaske, Faaske waar ga jij naar toe 
Zo ’s morgens in de vroegte, ben jij dan niet moe 
De maan die staat te schijnen, op je mooie pet 
Faaske, Faaske, Faaske, hoef jij niet naar bed?  
 
 
Faaske, Faaske, Faaske, blijf daar toch niet staan 
Kun jij niet veel beter, snel naar huis toe gaan 
Daarginds daar zijn de Reuzen, je staat daar al zolang 
Faaske, Faaske, Faaske, ben jij dan niet bang? 
 
 
Faaske, Faaske, Faaske, hoorde je die kreet 
Zag je ook zijn vuisten, zag je wat hij deed 
Jij moet je nu bewijzen, al ben je nog zo klein 
Faaske, Faaske, Faaske, of kun jij slimmer zijn? 
 


