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Dit lied heb ik in 2003 geschreven voor de theatervoorstelling Klatergold. Het gaat er over 
dat de aarde zo’n prachtig mooie planeet is en dat de mens de aarde als een soort virus de 
aarde in rap tempo aan het vernietigen is. 
 

 
Van de miljoene sterren en planete, 
Urgus ien ut eindeloos heelal 
Tussen meteoren en komete, 
Is d’r ieëne de moiste baovenal 
De aarde, de aarde 
 
Water lucht en licht, dat is ut wonder 
De basis vur ut laeves-mozaïek 
Elke väörm van laeve is biezonder 
Elke väörm van laeve is uniek, 
Op aarde, moeder aarde 
 
[Instrumentaal] 
[uitbeelden evolutie; apen gaan rechtop lopen. Hoofden van 
wereldleiders morfen] 
 
Ien de Miljarde jaore evolutie, 
Ien ut water, ien de locht en op ut land 
Kumt de aarde nou tot de conclusie 
De natuur het ut nie mer ien de hand  
Op aarde, moeder aarde 
 
Want urgus is en foutje ien geslopen 
De evolutie die verliep nie echt naor wens 
Want toen d’r apen rechtop ginge lopen 
Kwaam ut schepsel mit gevolgen zo immens 
 
Homosapiëns, homosapiëns , homosapiëns, homosapiëns 


