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We zate mit z’n alle, op un Amsterdams terras 

De zon die scheen en nie normaal hoe druk ut dor toen was 

Ik vergaat gewoon te drinke van mien glaeske fris 

Want meense kieke blieft dor toch ut mojste wat d'r is. 

 

Ge vraogt ow werkelijk af, al het ut gaar gen zin 

Waor gaon al die meense ien hemelsnaam toch hin. 

Die mit die roeje tas, of den zwarte laere jas 

Den dreadlock zonder schoen, wat zeuj den toch gon doen. 

 

Iederieën gäöt äörges nor toe 
D’n ieëne kumt, d’n andere zit “Houdoe” 
Wej meense wej zien altied onderweg 
D’n ieëne rent, d’n andre stôt mit pech 
Dat is gewoon de waorheid as un koe 
Iederieën is gaot urges nor toe 
 

Ik gun  mejzelf un  bierke mit flink wat alcohol 

Bestel mej unne Leffe en mien herses slaon op hol 

Ik raak an't fantsiere, denk te wiëte hoe ut zit 

En iederien den naeve kumt, kriegt un naej bestemming mit. 

 

Den kale kel het zin, gaot nor zien naej vriendin 

Den Jap gaot nor schiphol, want zien memo-kaart zit vol 

Den zwerver op gemak, zuukt unne naeje prullebak. 

En den yup ien dure klier, is op weg nor nog veul mier 
 


