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Ien mien gedachte zie ik ow op miene aerem 
Ien en deke mit en muts ut is d’r waerem. 
Ien mien gedachte huur ik ow al woordjes zegge 
Mar ge wet nie hoe ge ut allemaol uut mot legge 
Ut hilt bej mej nie op, die gedachte ien de kop 
 
 
Waorum gebeurt ut nie, waorum komde nie bej os 
Die gedachte laote os nog steeds nie los 
Waorum gebeurt ut nie, waorum komde nie bej os 
Samen mit z’n drieje zien ...........as dat es kos 
Kom mar hier klaene knul, kom mar hier mien lieve meid, 
Ow bedje is gespreid. 
 
 
Ien mien gedachte zie ik ow naor buute gaon, 
Ik wieët al waor de schoemel kumt te stoan 
Ien mien gedachte same speule op ut grasveld, 
Ik heb de zand vur ien de zandbak al besteld. 
Want hilt bej mej nie op, die gedachte ien de kop 
 
 
Soms duut ut pien, en soms dan gut ut baeter 
Ien mien gedachte klopt ut nie, vur genne maeter 
En ut gevuul van leegte zit van binnen, 
Ut gemis, as laeve nie wil beginne. 
En ut hilt bej mej nie op, die gedachte ien de kop 
 


