
Klaen klaen menneke ©Tekst: Henk Deters 

 Muziek: Maurice Koonings / Henk Deters 

 

 

Ik zit al uren ien den auto, rij gewoon wat roond 

Ik denk wer an un foto, die ik gistermerge voond 

Un album vol momente, trekt an mej vurbeej 

As ik urgus op de Maas tussen Well en Wanssum reej 

 

Ut zien die flitse van mien jeugd, dat ik uuteindelijk snap 

Dat wej biestig veul geluk han mit os mam en ozze pap 

Dan trap ik zoewemar op de rem, midden op die brug 

En ien ut spiegel kiek ik, nor vieftig jaor terug 

 

 

Ik zaag un klaen, klaen menneke 

Speule ien ut zand 

Korte boks en de kneej kapot 

En modder an de hand 

Un hieël klaen, klaen menneke 

Laarze van ‘ne reus 

Stampend ien ut water 

Snot hangt an de neus 

Och, vaeg mar af den klepel, vaeg mar an de mow 

Merge is ut zondag, de wereld is van ow 

 

 

Och as dat kos gebeure, wer terug nor dizze tied 

Van  zurgeloos ontdekke, en bang van zwarte piet 

Welke droeëme zeuj ik droeëme, welke wege sloeg ik ien 

Zeuj ik dan vur un aacht gaon, of un negenenunhalf misschien 

 

 
(gesproken) 

En un volgelaaje schip vaart onder mej vurbej 

Twieje kiender op ut dek, en de schipper lacht naor mej 

Dan velt bej mej ut kwartje, teruggaon het gen zin 

Want alles zeuj ut zelfde gaon, ik bin wie dat ik bin 


