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As ik en liedje zeuj schrieve vur ow  
Ik schudde dat zoewe uut de mow 
Want d’r zien honderde dingen, die ik zeuj bezingen 
Ik schreef ze dan snel op en vel 
As ik en liedje zeuj schrieve vur ow 
Ik schudde dat zoewe uut de mow 
Ik zeuj mien oewege dan sluute, en kieke noar buute 
Dan kreeg ik nog mier op papier 
 
 
Ik zocht de schônste letters derbeej 
En die zat ik dan moj op en reej 
Elk woordje dat ik verzin 
Kumt op de baeste plats ien de zin 
En iederieën zeuj belaeve hoe ik ow belaef 
En hoeveul hoeveul hoeveul, hoeveul dat ik um ow gaef 
 
 
As ik en liedje zeuj schrieve vur ow 
Ik schudde dat zoewe uut de mow 
Ik zeuj mien lippe dan tuite, beginne te fluite 
En deuntje vol kleur ien majeur 
As ik en liedje zeuj schrieve vur ow 
Ik schudde dat zoewe uut de mow 
Ow alledaagse maniere, zun mej inspiriere 
Ik schreef een duet vur trompet 
 
 
Ik zocht de schônste note derbaej 
En die zat ik dan moj op en reej 
Ut refreintje wat ik bedaenk 
Is vur ut oer en hemelsgeschenk 
En iederien zeuj belaeve hoe ik ow belaef 
En hoeveul hoeveul hoeveul, hoeveul dat ik um ow gaef 
 
 
Ik zit en liedje te schrieve vur ow 
Mar d’r kumt nie zaoveul uut den mow 
Want d’r bestaon gaar gen woorden, gen juuste akkoorde 
Hoe gaer ik ok wil, ut blieft stil 
Ik daenk dat ik stop mit mien liedje vur ow, want d’r zit gewoon niks ien de mow 
’t Is gewoon nie te beschrieve, ien liedjes of brieve……….. 
Hoe ik ow belaef en hoeveul hoeveul hoeveul, hoeveul dat ik um ow gaef 


