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An ut begin van elk laeve 
Werd an iederiëen en pötje mitgegaeve 
Nie van Allah, nie van Boeda nie van God 
Ge kriegt gewoon ow dinge, ow dinge uut den pot 
 
Vandaag dan gaeft ut pötje ow momenten van geluk 
Merge hedde tegeslag, of stodde onder druk 
Mar elke dag dan kriegde wat, ut klinkt misschien wat raar 
Mar zoewe zit ut laeve nou ieënmaol ien mekaar 
 
 
Dit gäöt ovver laeve 
Ovver wat hier allemaol vaelt te belaeve 
Ovver dinge waor wej allemaol um gaeve 
Ovverlaeve, ge kunt d’r mit z’n alle gewoon nie naeve 
Ovverlaeve, gäöt steeds mar wer òpneej............ovver ow en mej 
 
 
Ut pötje geft ow vreugde, vurspoed en plezier 
Alles gäöt naor wens, zoewe gäöt ow laeve wier 
Mar as ge ‘t nie verwaacht stôt onheil vur de port 
Of ge ut wilt of nie ut kumt, gewoon op owwe bord 
 
Ut pötje dat is grillig, radicaal zonder pardon 
Mar ut geft ow ok wer neeje kanse an de horizon 
Ziet zuinig op ow pötje want ut is nie al te groeët 
En as ut ieënmaol leeg is.....jaaa……….. 
 
 


