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de toekomstplannen met de peel tot 2050. 

 
 
Onbegaanbaar woest en groot 
Een streek die niemand ooit iets bood 
Woestenij en ‘spooky’ was het beeld 
Maar door mensenhanden aangeraakt 
Tot een rijk en mooi gebied gemaakt 
En nu zijn de belangen flink verdeeld 
 
 
Het is de puzzel van de Peel, vele stukjes, één geheel 
De waterstand en de heidestruik 
De landbouw en het grondgebruik 
Wat kan blijven wat gaat weg 
Het kan alleen in overleg 
Ieder heeft zijn deel, bij die puzzel van de Peel 
 
 
Van Heidemij tot van der Griendt 
Aan de Peel is veel verdiend 
Het landschap wordt al eeuwenlang geplaagd 
De Vennen, de vogels, het moeras 
De kikkers of het veldgewas 
We worden met z’n alle uitgedaagd 
 
 
En met respect, dus denk eraan 
De mens heeft hier ook zijn bestaan 
Draai voorzichtig aan het stuur 
’t gaat niet alleen om de natuur 


