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Zondagmerge laat, ut koffiezetapparaat 
Druupt langzaam volges plan, al zien druppels ien de kan, 
Kiender loeëpe rond, de tas mit speulgoed op de grond. 
En de klaenste van de club, zit kraejend van geluk, bej oma op de slup 
 
 
Schilderej an de muur, stukske linne natuur 
En paerd, en boerke en en ploeg, de lieëge zon ut is nog vroeg 
Schilderej an de muur, stukske linne natuur 
Un beekse kabbelt dur ut land, twieje berken op de kant  
En de klok slôt wer en uur, slôt wer en uur 
Schilderej an de muur 
 
 
Zondagmerge laat, wafels van de waerme plaat 
Op de taoffel kumt nog mier, cola, chips, un potje bier 
Elke waek opnej, kumt ok de oerlog wer vurbej 
Gäöt ut laeve nog zao vlug, zien verhalen slaon en brug, en de klokt tikt jaore terug 
 
 
Zondagmerge laat, iederieën is wer paraat 
Ut gesprek kumt nie op gang, gestaar naor ut behang 
En as ge ut laeve kent, wette oeit kumt dat moment. 
En laevesavontuur, kumt an zien laatste uur, ’t schilderej gôt van de muur 


