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Wat als vandaag ineens weer toen was 
Dat ik ineens weer in die kleine jas pas 
Blij kon zijn met een suikerspin 
Kind kon zijn in een gewoon gezin 
 
Wat als vandaag ineens weer toen was 
Er op mijn tere ziel nog geen enkele kras was 
Grote broer kon zijn en naast je staan 
En onbezorgd naar bed kon gaan 
 
Dan zou ik bij je blijven, hoe dan ook  
Dan zou ik jou beschermen als ik onrust rook 
En wees ik jou de weg naar weerbaarheid 
Ja dat zou ik doen,      dat is een feit 
 
Wat als vandaag ineens weer toen was 
De blokken, de bal, en ranja op het gras was 
Wij samen sprongen op de trampoline 
Negen, tien, wie niet weg is, is gezien 
 
 
En ik vraag me af, zou ik dat werkelijk doen? 
Och heeft het zin, want het wordt nooit meer toen 
En de dingen zijn gegaan zoals gegaan 
En vandaag kan ik gewoon naast je staan 
En het voelt zo goed dat ik er voortaan 
Voor jou zal zijn, daar kun je van op aan. 


